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Herinneringen

van Roel
Middeljans

Voorwoord

Roelof (Roel) Middeljans is het
twaalfde kind uit een gezin
waarin tussen 1907 en 1930
dertien kinderen zijn geboren. Hij
is nu 90 jaar oud en het enige
nog levende gezinslid. Roel is 29
december 1927 geboren in
Buinerveen (Drenthe) en daar
opgegroeid op de boerderij van
zijn vader. In dit boek haalt hij
herinneringen op over het gezin
waarin hij opgroeide en vertelt
hij over zijn tijd in Nederlands-
Indié.
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De boerderij in Buinerveen van de familie Middeljans. In het midden van de foto staat Roel
met zijn moeder en vijf zussen.
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Herinnering aan voetbalclub V.V. Buinen (1946). Roel staat derde van rechts in een wit shirt.
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Gezin Middeljans

Naam Geboortedatum Overleden Leeftijd
Roelof Middeljans  23-05-1885 08-06-1948 63 jaar
Gehuwd met

Evertien Oosting 02-03-1887 10-06-1944 57 jaar
Kinderen

Naam Geboortedatum Overleden Leeftijd
Geesje 11-04-1907 19-12-1907 8 maanden
Gerrit 15-02-1909 25-08-1975 66 jaar
Fennechien 03-04-1911 19-07-1966 550 aan
Harm 25-09-1912 05-08-1986 73 jaar
Hendrik 02-09-1914 02-03-1957 42 jaar
Willem 03-12-1917 01-10-1988 70 jaar
Gezinus 01-10-1920 22-06-1921 8 maanden
Geesje 12-11-1922 03-10-1950 27 jaar
Evertje 12-11-1922 22-11-1999 77 jaar
Gezina 29-04-1924 26-03-1987 62 jaar
Tjerkien 25-11-1925 28-08-1997 71 jaar
Roelof 29-12-1927

Klaas 11-04-1930 16-12-1965 35 jaar
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Het gezin waarin moeder Evertien Oosting (bovenste rij tweede van links) opgroeide.
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Vader (Roelof)

We hebben geen trouwfoto van mijn
vader en moeder. Volgens mij is die
ook niet gemaakt want de start van
het huwelijk was al niet goed.

Toen ik in 1976 een beetje begon uit te
zoeken hoe het onze familie is
vergaan, kwam ik tot die onprettige
conclusie. Ik heb toen leeftijdsgenoten
van mijn vader opgezocht om
informatie over ons gezin te
achterhalen. Een van die
leeftijdsgenoten vertelde mij dat mijn
vader de benen had genomen toen hij
te horen kreeg dat mijn moeder in
verwachting was. Ze hebben hem toen
terug moeten halen. Dit verhaal heb ik
van niemand anders bevestigd kunnen
krijgen. Niet van de familie van mijn
vader en niet van de familie van mijn
moeder. Wat ik wel weet is dat ze in
1906 zijn getrouwd.

Aan tafel bij het middageten zat ik
altijd naast mijn vader. Hij was gek op
merg uit de botten. Dat klopte hij uit
op een broodmes en met wat zout
erop slurpte hij dat op. Op al het
andere eten dat we kregen had hij
altijd commentaar; te heet of te koud.
Het was nooit goed. Zodra hij zijn bord
leeg had verdween hij weer. ’s Avonds
aten we nooit samen. In de winter
werden er bij de kachel eiernetjes
gehaakt (om de eieren in de koken) en

-

stokjes gemaakt voor het drogen van
de worsten. In aanloop naar
Nieuwjaarsdag werden er ook
knijpertjes gebakken. Knijpertjes zijn
koekjes van suiker en meel die in een
ronde ijzervorm worden gebakken in
de kachel.

Hij kon mooi tekenen, mijn vader.
Vooral paarden. Waar die mooie
tekeningen zijn gebleven weet ik
helaas niet.

Als er biggen waren geboren, ook bij
andere boeren, ging vader ze
besnijden en als er een schip aankwam
met kunstmest, dan woog hij de mest
af. Er waren dan een paar jongens die
de kunstmest naar boven brachten
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waar de boeren stonden te wachten
met hun kar. Na afloop werden er vaak
een of meer borrels gedronken. Er was
altijd wel wat veegsel dat de
caféhouder kreeg in ruil voor een paar
borrels. Mijn vader was altijd druk.
Zijn vaste zin was: “Het is maar een
snob.” Met andere woorden: het stelt
niet veel voor, het is zo gedaan. In de
periode dat ik met hem samen moest
werken was ik nooit op mijn gemak. Ik
kreeg geen uitleg over hoe, wat en
waarom dit of dat zo moest gebeuren.
Tijdens het aardappelrooien werd er
weinig gezegd.

Aan het eind van het jaar kwamen de
rekeningen binnen en moest er
betaald worden. Als er niet genoeg in
kas was, werd er maar weer wat land
of koeien verkocht. Dat moet voor
hem niet prettig zijn geweest. Het
werd zo steeds minder op de boerderij

en zijn zoons gingen een voor een de
deur uit. Er kwamen steeds meer
problemen en er vertrokken steeds
meer kinderen. Totdat er bijna
niemand meer over was; de kinderen
uit huis en ik in militaire dienst. De
familie Albers kwam bij mijn vader
inwonen. Die brachten schapen mee
die mijn vader verzorgde. Zoals het
dagelijks naar buiten brengen en weer
naar binnen halen. Op een keer bij het
naar binnen halen van de schapen is
hij aan een hartaanval overleden. Hij
was toen 63 jaar.

Mijn vader is geboren op 23 mei 1885
en op 8 juni 1948 gestorven. Ik zat
toen in Nederlands-Indié. Het graf van
vader en moeder op de begraafplaats
in Borger is een paar maal opgeknapt.
Dat is ook het geval bij de graven van
mijn grootouders en tantes die daar
begraven liggen.

s

Vader (links met
dienblad) bij de
muziekvereniging
omstreeks 1930.
Verder op deze
foto linksvoor oom
Albert Plat en
rechtsvoor oom
Klaas Oosting (de
broer van de
moeder van Roel).
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Moeder (Evertien)

Mijn moeder is op 2 maart 1887
geboren en op 10 juni 1944 gestorven.

Ik heb vaak gedacht; dat moet een
zegen voor haar geweest zijn. Een
bevrijding van alle ellende die ze
dagelijks moest ondergaan. Ze was
waarschijnlijk niet erg sterk, anders
was haar dit niet overkomen en had ze
zeker niet zoveel kinderen gekregen.
Kinderen waar ze geen aandacht meer
voor had. Behalve voor de laatste
(Klaas) die kreeg aandacht omdat die

elke dag verzorgd moest worden.

Haar zuster woonde niet ver weg maar
kwam nooit langs. |k heb haar dan ook
nooit bij ons in huis gezien. Later
hoorde ik van een van haar kinderen,
dat die niet bij ons mochten komen.

Terwijl wij wel bij hun thuis kwamen.

Af en toe ging mijn moeder naar het
kanaal om een emmer water te halen,
niet wetende wat er mee te doen. Ze
deed het alleen maar om er even uit te
zijn. Ik heb zelden een gesprek met
haar gehad, laat staan goede raad of
advies van haar gekregen. Je moest
jezelf maar redden, wat ik gelukkig
prima kon. Een spontane lach van haar
heb ik nooit meegemaakt. Ook was ze
er nooit bij als wij rondom de kachel
zaten en een spelletje deden. Zoals

plaatsnamen noemen die met een A

beginnen. Wie het langst volhield die

had gewonnen en mocht de volgende
letter bepalen.

Mijn moeder ging altijd vroeg naar bed
en ‘s morgens vroeg weer op om de
kachel aan te maken, want er moest
warm water zijn voor koffie. Die werd
opgewarmd op de kookkachel en kon
daar ook warm worden gehouden.

Op een morgen bleef mijn moeder in
bed en dat waren we van haar niet
gewend. Ze was ziek en wilde ook niet
dat we bij haar kwamen; ze wilde met
rust gelaten worden. Dit duurde een
paar dagen en toen werd de dokter er
bijgehaald. Die zei dat ze onmiddellijk
naar het ziekenhuis in Assen moest.
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Openbaar vervoer was er niet, dus
ging het met paard en wagen. Of ze
nog bij het ziekenhuis is aangekomen
weet ik niet meer, maar ik weet wel
dat zij onderweg al was gestorven. Ook
weet ik nog dat ze in de voorkamer
opgebaard stond en daar ook de

condoleance was.

Bij de condoleance was er een vrouw
die op de vloer stampte en vroeg of
het echte kokosmatten waren die op
de vloer lagen. Ze had nog nooit
kokosmatten gezien. Bij de begrafenis
moest je lopend achter de lijkwagen
naar Borger. Er was een noodbus met
een op hout gestookte generator
achterop, waar de oudere mensen in
zaten. Ik liep naast een tante die het

op een gegeven moment ook niet
meer kon volhouden en nog een stukje
in de bus mee mocht.

Hoe alles verder is gegaan weet ik niet
meer. Wel dat er enkele familieleden
mee gingen naar ons huis en koffie
met pleverkoek (eierkoek) kregen.

Nu ik terugkijk naar die tijd dan denk
ik; dit zware leven hadden mijn ouders
zelf ook niet kunnen voorzien. In mijn
ogen was een gezin met minder
kinderen voor mijn moeder beter
geweest.

Evertien Oosting voor de boerderij met vijf van de dertien kinderen die zij ter wereld bracht.
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Broer Gerrit

Gerrit was al 18 jaar toen ik geboren
werd. Dat hij bij ons op de boerderij
was en waar hij geslapen heeft, kan ik
mij niet meer herinneren. Ik heb er
ook niet naar gevraagd. Wel weet ik
dat hij vertrok naar Nederlands-Indié.
Voordat ik naar school ging kregen we
te horen dat hij ‘heel ver weg’ ging en
we hem voorlopig niet weer terug

zouden zien.

Dat ik hem terugzag was pas in 1948 in
Nederlands-Indi€, toen ik daar ook
naartoe was gegaan. Hij heeft daar
veel doorgemaakt en dat gelukkig
allemaal overleefd. Het eerste bericht
dat na de oorlog binnenkwam was in
het Engels en ik moest er mee naar het
hoofd van de school om het te laten
vertalen. Van mijn broer Hendrik
moest ik de vlag uit hangen, hij had
zoveel mogelijk contact gehouden met
Gerrit.

In 1948 kwam hij terug naar Nederland
en werd op de deel een feestje
gehouden. Niet lang daarna moest hij
de begrafenis regelen van mijn vader,

die plotseling was overleden.

Nog wat later ontmoet hij zijn oude
schoolvriendin Corry, die ook in
Nederlands-Indié was geweest. Zij was
weduwe. Haar man was in Nederlands-

Indié overleden en zij bleef met haar

dochter Tineke achter. Tineke en haar
dochter hebben de tijd in het kamp
overleefd. In zijn jeugd ging Gerrit met

haar zwierend over het ijs. Dat was
een heel mooi gezicht en we maakten

altijd ruim baan voor ze.

Ze wilden allebei terug naar
Nederlands-Indié, zijn getrouwd en
vertrokken weer. Daar hebben ze op
20 februari 1950 nog een dochter
gekregen; Evelien. Toen Soekarno aan
de macht kwam moesten ze weer
terug naar Nederland en hebben op
verschillende plaatsen gewoond. Het
laatst woonden ze in Enschede. Daar is
Gerrit op 25 augustus 1975 overleden.
Hij is gecremeerd in Usselo.
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Corry is toen naar Goutum verhuisd
dicht bij hun oudste dochter. Daar is ze
overleden op 24 december 1984.

Toen mijn broer Willem veertig jaar
gehuwd was en een feestje gaf, was
Corry er ook. We hebben haar naar
huis gebracht en daar heel lekkere
koffie gedronken, die ze op een
speciale manier had bereid; zoiets
vergeet je nooit meer. Ze heeft in het
kamp vreselijke dingen meegemaakt
maar met ons heeft ze daar nooit over

gesproken.

Gerrit in vol ornaat.

Gerrit met zijn vrouw Corry en
dochter Tineke.




Herinneringen van Roel Middeljans

Zus Fennechien (Fen)

Fen noemden we haar altijd. Ze is op 3

april 1911 geboren, dus 16 jaar
voordat ik geboren ben. |k weet niet
zoveel van haar. Wel dat ze de was
deed en die aan de lijn hing. Als het

bijna droog was voelde ze met haar kin

of het al van de lijn kon. Daarna legde

ze de afgehaalde was op de juiste plek.

Het enige dat ik weet van het eerste

kind dat ze baarde, is dat de vader van

dat kind niet bekend was.

Wat ik mij wel herinner was dat ik,
toen ik een jaar of vier was, telkens
mijn bal het schuine dak op schopte
zodat die vanzelf weer naar beneden
kwam. Zo kon ik oefenen met links en
met rechts trappen, waardoor ik later
bij de voetbalclub links- en
rechtsbuiten kon spelen. Op een keer
toen ik daar mee bezig was, pakte
Fenna (de dochter van Fen) de bal af
en gooide die in de brandnetels. |k gaf
haar toen een schop onder haar
achterste. Onze moeder zag dat en
greep mij bij de keel en gooide me op
de grond. Gelukkig kwam er een
kennis langs die mij bevrijdde.

Fen ging altijd drinkwater halen bij de
pomp waar vroeger het tolhuisje
stond. Ze ging dan vaak bij de
gemeentewerker die ernaast woonde

naar binnen. Die moest de klapbrug

bedienen maar liet dat ook wel over

aan zijn vrouw. Zelf had hij dan alle
gelegenheid om wat met Fen te doen.
Maar bewijs was er niet. Ze gaf mij
eens een kwartje om vijf repen
chocola te kopen. |k kreeg er daar ook
een van, de andere repen stopte ze in
haar broekspijp. Of ze dat kwartje had
gekregen voor haar diensten aan de
gemeentewerker of dat ze het uit het
spaarpotje van mijn broer had gehaald
weet ik niet, maar ik mocht er niet

over praten van haar.

Toen ze voor de tweede keer een kind
verwachtte ging ze als eerste van de
kinderen de deur uit naar Assen. Naar
het particuliere tehuis van de familie
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Brink waar ze tot aan haar dood goed

werd verzorgd.

Op 19 juli 1966 is Fen overleden en
gecremeerd in het plaatselijke
crematorium.

Ik heb begrepen dat ze ook nog een
kindje heeft gekregen dat maar kort
heeft geleefd. Dat was een jongetje
volgens zeggen. Tijdens haar
zwangerschap stond mijn zus soms
voor de spiegel en sloeg ze op haar
dikke buik. Of het kindje daardoor
maar kort heeft geleefd weet ik niet.
Hierover heb ik nooit meer wat
gehoord.

We waren verrast toen we in 2004
uit Zuid-Afrika kwamen en hoorde
dat we een erfenis tegoed hadden
vanwege het overlijden van Dinie
Middeljans. Dinie bleek een dochter
van Fen en is ook in Assen verzorgd,
in het Pastoraal Centrum de Duif. Zij
heeft daar met haar zus Fenna
geleefd zonder dat iemand van onze
familie het heeft geweten. Ik heb
nog eens kennis gemaakt met twee
van haar verzorgers en met hen over
haar gesproken. Dinie is geboren op
5 augustus 1939 en overleden op 19
maart 2004. Ze ligt begraven op De
Boskamp in Assen.

Fen (links) met haar vier zussen (Evertje, Geesje, Gezina en Tjerkien) en broertje Roel.
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Broer Harm

Harm is geboren op 25 september
1912. Hij is op 26 september 1936
gehuwd met Geertje Tangenberg. Dat
kan ik me nog goed herinneren. We
gingen met de bus van Jan Pet, zoals
wij hem noemde. Die woonde in het
burgemeestershuis net over de brug
links.

Geertje woonde naast boer Slaat. De
jongste dochter van boer Slaat speelde
mondharmonica en wilde alleen voor
ons spelen achter een gesloten deur.

Harm en Geertje kwamen in
Valthermond te wonen op het erf bij
een boer waarvoor Harm werkte. Later
toen mijn vader was overleden hebben
ze nog in ons ouderlijk huis gewoond,
dat had hij gekocht.

Hij kwam een keer bij ons in Assendelft
op zoek naar werk, maar dat wilde ik
niet. Toen is hij bij Schokbeton in
Zwijndrecht terecht gekomen. Ze
woonden daar met hun twee kinderen.
De oudste (Roel) is op 17-jarige leeftijd
door een ongeluk om het leven
gekomen, onder een wipkar. Hij is op
28 september 1936 geboren en in
Nieuw-Buinen begraven. Zijn broers
Albert en Evert zijn respectievelijk
geboren op 21 april 1938 en 3
november 1941.

De start van hun huwelijk was niet zo

mooi. Het eerste kind zou niet van
Harm zijn en er deden allerlei
geruchten de ronde. DNA-testen
waren er toen nog niet, dus was er
geen bewijs. Harm en Geertje hebben
zelfs gevochten. Harm heeft daarvoor
nog in de gevangenis gezeten in
Almelo. Ik heb hem daar eens
opgezocht. Hij hoorde daar niet thuis
en heeft er gelukkig ook niet lang

hoeven zitten.

Later kreeg hij kennis met een
weduwe uit Hengelo (E.H. ten Voorde-
Brinkman) en samen hebben ze nog
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een mooi leven gehad. Ze hielden Nog een kleine aanvulling op het
allebei veel van kaarten en waren ook verhaal over broer Harm.
lid van een kaartclub. Toen hij een

keer niet meewilde, ging zij alleen. Bij Ik werd een keer van het voetbalveld

haar thuiskomst lag Harm dood op de naar huis geroepen omdat mijn broer

grond. Dat was 5 augustus 1986. Harm op zolder zat met een schaap
dat geslacht moest worden. Daar
Hij is in Usselo gecremeerd. Met haar moest ik hem bij helpen. Het
heb ik nooit meer contact gehad. slachtafval moest achter het huis in
een diep gat gestort worden dat hij al
gegraven had. Alles was
achter de rug toen de hond er
lucht van kreeg en het
slachtafval naar boven
haalde. Dit ondanks dat het
door ons met petroleum was
besproeid. Omdat het een
clandestiene slacht was en
iemand hem verraadde, is
Harm opgepakt en in
Leeuwarden in de gevangenis

gezet.

Toen hij een keer bij ons op
bezoek was en ik bezig was
met familieaangelegenheden,
vroeg ik hem naar het boek
van mijn vader. Het boek
waarin hij altijd alles
opschreef, bijvoorbeeld als er

een koe gekalfd had en waar
hij biggen had besneden.

Harm begon toen te huilen en

Harm met zijn vrouw Geertje, zus Gezina, ik kreeg geen antwoord. Zijn vrouw
broer Hendrik en de verzorgsters. Geertje vertelde later dat ze alles had

verbrand.
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Broer Willem

Willem heeft in mijn herinnering het
langst op de boerderij gewerkt. Bij ons
op de boerderij was toen nog
voldoende land in bezit. Ons land lag
vanaf de klapbrug richting Nieuw-
Buinen, de tweede draaibrug over.
Daar stond een schuur met veel
gereedschap waarin met slecht weer
werd geschaft en koffie werd gezet op
een paar veenturven. Na school ging ik
er vaak naartoe. Ik heb daar geploegd
en geholpen met het rooien van de
aardappels.

Toen mijn oom de boerderij overnam
ging Willem ook de deur uit. Hij ging
bij een landbouwer in Bronneger
werken. Daar ben ik ook een paar keer
bij hem geweest. Hij verdiende 5
gulden in de week met kost toe. De
boerin karnde nog zelf boter.

Na een tijd ging hij werken bij een
weduwe in Drouwenermond met twee
dochters. Hij verdiende daar een
gulden meer in de week. Ook daar heb
ik hem een paar keer opgezocht. Ze
hadden veel bessen in de tuin waar ik
van mocht eten. Hij had toen al een
meisje in Exloo dus geen interesse

voor de dochters van de weduwe.

Hij is in de oorlog op 5 maart 1942
gehuwd met Jantine Buter (Tinie). Die
familie had ook her en der wat land en
ze hielden koeien.

Ik wilde graag hetzelfde polshorloge

als Willem. Af en toe kwamen er
zwarthandelaren bij ons aan de deur
die mij een horloge konden bezorgen
in ruil voor een oorijzer, maar dat
waren dameshorloges. Willem wilde
zijn horloge aan me geven als ik hem
een week zou helpen op het land. Dat
heb ik gedaan en kreeg zijn horloge. Ik
sliep in die tijd bij hun kinderen boven
de kelder.

Toen de nylonfabriek AKU naar
Emmen kwam hadden ze daar veel
personeel nodig. Willem is daar gaan
werken. Hij werd met een bus gehaald
en weer thuisgebracht. Het was voor

hem wel even wennen maar nu was er
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een vast inkomen en dat vergoedde

veel.

Op hun trouwdag was er geen vervoer
dus moesten we lopend naar het
gemeentehuis in Exloo (en terug). Je
had daardoor veel bekijks. Later is dat
gemeentehuis afgebrand; in brand
gestoken. Zover mij bekend is dat
gedaan om informatie uit handen van

de Duitsers te houden.

Willem en Tinie hebben drie kinderen
gekregen: Roelof geboren op 9
november 1943, Jan op 5 oktober
1945 en Everdina op 30 oktober 1948.

Ze hebben een werkzaam leven achter
de rug. Willem is op 1 oktober 1988
overleden. Beiden liggen in Odoorn
begraven.

Fietsenstalling

Achter het gemeentehuis in Exloo lag
het voetbalveld waar na de oorlog de
wedstrijd tussen Veendam en
Zoetermeer werd gespeeld. Daar kwam
veel publiek op af. Schoonzus Tinie
heeft toen op hun land bij het huis een
betaalde fietsenstalling gemaakt. Ik heb
geholpen met het verkopen van de
bonnetjes en het stallen van fietsen.
Binnen de kortste tijd had ik een boekje

van 100 bonnen leeg; het liep storm.

Het woonhuis van Willem en Tinie Exloo (hoofdstraat 2).
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Broer Hendrik

Hendrik was dertien jaar ouder dan ik.
Van hem weet ik niet veel anders dan
dat hij moeilijk kon lopen en daarom
veel op de bank zat die voor het raam
stond. Zo kon hij de mensen zien die
voorbijkwamen.

In de zomer was hij in de tuin bezig.
Daar kon hij zich kruipend verplaatsen
en waar nodig was zaaien of wieden.
Elke zaterdagavond werd hij
opgehaald door een van de buren om
samen te dammen.

Hij had een fistel onder zijn voet waar
etter uit kwam en elke dag opnieuw
verbonden moest worden. Hij had
veel hulp nodig. Ik moest bij hem
slapen toen Willem de deur uitging en
daarom een beroep op mij werd
gedaan.

In de oorlog ging hij ‘s winters boter
karnen in een fles. Zijn sigaretjes kon
hij met een rollertje zelf draaien,
ondanks zijn kromme vingers. Kaarten
en sjoelen kon hij goed. Tegen de kerst
was er bij de bakker altijd een
wedstrijd sjoelen. De eerste prijs was
een banketletter, die hij vaak heeft

gewonnen.

Omdat we in de rogge veel tongel
(kleefkruid) hadden, wilde de bakker
het niet malen tot meel om er brood

van te bakken. De rogge werd dan op

de grote ronde tafel uitgelegd en met
zijn allen gingen we de tongel er
uitzoeken. Zo kwamen we de winter

door.

In de oorlog moest ik van Hendrik
tabaksplanten verbouwen en drogen
tussen het koren in de kapschuur.
Vloei was er niet dus werd kranten-
papier gebruikt.

We hadden in huis allemaal een
bijnaam. We noemden Hendrik Demsi.
Dat was ik vergeten totdat we in Zuid-
Afrika bij mevrouw Warringa waren,
die daar in een bejaardenhuis zat. Van
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haar hoorde ik die bijnaam
weer. Ze deden vroeger
wegkruipertje bij haar thuis en
daar was mijn broer ook vaak
bij, zei ze.

Vier van de kinderen - twee
broers en twee zusters -
gingen op hetzelfde moment
het huis uit en samen naar

een bejaardenhuis in Odoorn;

Gezina, Hendrik, Geesje en
. Everdina, Hendrik, Geesje en Klaas in Groesbeek.
Klaas. De bij ons aangebouwde

slaapkamer moest gesloopt worden
P & P _ De vier bleven daar totdat er in het
en daar weer worden opgebouwd. Die . .
_ ) o tehuis in Groesbeek plaats vrij kwam
was voor Hendrik. Geen ideale situatie
en ze daar met terecht konden. Dat

maar thuis kon het niet langer.
was veel beter voor ze omdat er daar

In Odoorn hadden ze een invalide- aandacht voor ze was. Hendrik en de
wagen voor hem, die hij zelf kon anderen hebben zich in Groesbeek
bedienen. Daar maakte hij veel gebruik goed vermaakt en veel plezier gehad.
van en was vaak te zien in de Menigmaal hebben ik en Hilda ze daar
omgeving. opgezocht.

Hendrik is op 2 maart 1957 in
Groesbeek overleden en
begraven.

Hendrik in zijn invalidewagen met Roel (de oudste zoon
van Harm) ernaast met fiets.
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Zus Geesje

Geesje is een van mijn tweelingzussen.
Zolang als ik haar heb gekend was zij al
gebrekkig. Ze kon moeilijk lopen en
had speciale schoenen nodig. Aan
sport kon zij nooit meedoen en door
haar gebreken heeft ze veel tijd zittend
op een stoel doorgebracht. Wel heeft
ze de school doorlopen.

Ze zat veel aan tafel te breien en dat
deed ze heel goed. In ons grote gezin
was er altijd genoeg breiwerk voor

haar.

Toen Geesje de 20 jaar al gepasseerd
was, kwam de dokter tot de conclusie
dat haar klompvoeten rechtgezet
konden worden. De operatie die
hiervoor nodig was, moest in het
ziekenhuis in Groningen worden
uitgevoerd. Daar heb ik haar een paar
keer bezocht vanaf de kazerne in
Zuidlaren. De operatie was geen
succes. Volgens mij is ze gebruikt als
proefkonijn en was er voor haar niets

verbeterd.

Ik heb me vaak afgevraagd hoe het kan
dat haar zuster Evertje wel goed van
lijf en leden is geboren en Geesje niet.
Daar zal wel nooit een antwoord op
komen.

Ook zij is naar het tehuis in Groesbeek
gegaan en heeft daar samen met de
anderen nog een mooie tijd gehad.

Ze is onverwachts overleden aan de
gevolgen van een bloedprop in haar
been. Dat was op 3 oktober 1950.
Geesje is in Groesbeek begraven.
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Geesje in het ziekenhuis
in Groningen.

Evertje en Geesje (de
tweelingzussen).
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Zus Evertje

Evertje is de andere helft van de
tweeling. Ze was heel anders dan haar
tweelingzus Geesje. Geesje was blond
en Evertje had donker haar. Van
karakter waren ze ook heel

verschillend.

Op het land werken was voor haar
geen probleem. Melken, aardappels
poten en later rooien deed ze liever
dan haar huiswerk.

Op een ochtend om 4 uur, ik lag nog
maar net in bed, werd ik gewekt om de
koeien te melken. Maar het was mijn
beurt niet, het was Evertje haar beurt.
Het bleek dat Evertje met haar fiets en
melkbus in de sloot was gereden. Ze
was door een voorbijganger uit het
water gehaald en moest zich
omkleden. Hierdoor zou het te laat
worden voor het melken. Ik moest
daar hartelijk om lachen, maar Evertje
vond het minder leuk en riep: “ik had

wel kunnen verzuupn!”

Ook zij ging op jonge leeftijd de deur
uit. Ze kwam bij een landbouwer in
Gasselternijveen in betrekking. Daar is
ze gebleven totdat ze op 9 maart 1946
met Albert Wolf uit Borger trouwde.

De eerste tijd van hun huwelijk
hebben ze bij zijn ouders ingewoond,

want huizen waren in die tijd schaars.

Later kregen ze een eigen woning.

Hij moest de brug bij Eeserveen
bedienen en zakken stoppen. Mijn zus
ging bij een landbouwer werken en

daar onder andere aardappels rooien.

Ze hebben vier kinderen gekregen.
Jantje is geboren op 25 augustus 1946,
Eva op 29 oktober 1947, Jan op 26
augustus 1949 en Roelie op 26
september 1952.

Toen Philips een fabriek in Stadskanaal
vestigde kon hij daar werken als
polijster van beeldschermen en
konden ze in Borger een mooie woning
betrekken. Dat was voor Evertje een
uitkomst. Ze had staar en kon steeds

moeilijker zien en hoefde nu niet meer
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te werken. Traplopen ging ook steeds Evertje is op 22 november 1999 in
minder goed en daardoor verhuisde ze Rolde overleden en in Assen

naar een aanleunwoning in Borger. gecremeerd. Ik en Hilda waren niet
Daar hebben ze gewoond tot Albert is aanwezig omdat we in Zuid-Afrika
overleden. zaten.

Evertje kon toen al niet meer alleen
wonen en werd opgenomen in het
blindeninstituut in Rolde. Als we haar
bezochten klaagde ze altijd dat ze geen
bezoek kreeg. De kinderen besloten
daarom een schrift op haar kastje te
leggen waarin bezoekers hun naam en
de bezoektijd kon vermelden. Omdat
ze door haar slechte ogen het schrift
niet meer kon lezen, bleek dat geen
goed plan; het klagen bleef.

Evertje . Gezina Tjerkien

De vier jongste zussen van Roel.
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Zus Gezina

Gezina had mooi krullend haar en was
van karakter heel anders dan de
anderen. Als zij iets niet wilde dan kon
niemand haar meer van haar
standpunt afbrengen. Eens in de
maand kwam ze haar bed niet uit en

dat drie dagen lang.

Toen ze nog klein was, is ze van de
stropakken gevallen. Voor de gevolgen
van die val is ze in het ziekenhuis niet
goed behandeld. Daardoor heeft ze
blijvend niet goed kunnen
functioneren en sporten was er ook
niet meer bij. Dit heb ik niet bewust
meegemaakt, maar van horen zeggen.

De school heeft ze evenwel goed
doorlopen.

In huis deed ze niets liever dan breien
en haken. Van koken en het bereiden
van eten hield ze niet, dus deed ze dat
ook niet. Behalve aardappels schillen
en bonen punten, daar kwam ze niet
onderuit.

Ook zij ging mee naar het bejaarden-
huis in Odoorn. Maar eigenlijk hoorde
ze daar niet thuis. Dat gold ook voor
de andere drie. De bij ons
aangebouwde slaapkamer moest
daarheen worden verplaatst om ze alle

vier te kunnen huisvesten. Er werd
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voor Gezina naar andere huisvesting

gezocht. Dat werd een tehuis in

Groesbeek, maar ook daar was ze vaak

opstandig. Ze ging van het ene huis

naar het andere. Overal waar ze kwam

deed ze mee aan kantklossen. Dat
heeft ze zodoende goed geleerd. Haar
vingers functioneerde nog goed dus
was schrijven ook geen probleem.
ledereen die ze kende kreeg wel een
brief van haar. Meestal met het
verzoek om - als je langskwam -
tandpasta of zakdoekjes mee te

nemen. Op kralen was ze ook gek.

Op enig moment kregen we een brief
van haar waarin ze schreef dat ze was

verhuisd naar Lent bij Nijmegen.
Maar ook daar was het niet naar
haar zin. Ze vroeg overplaatsing aan
naar Zeewolde om wat dichter bij
haar zus Evertje te zijn. Die zou haar
dan regelmatig kunnen bezoeken
vanuit Borger. Dat verzoek werd
ingewilligd. In Zeewolde moest ze
meedoen met allerlei activiteiten en
werkzaamheden zoals knijpers in
elkaar zetten, maar dat vond ze geen
probleem. Ze is daar gebleven tot
haar overlijden op 62-jarige leeftijd.

Op 26 maart 1987 is Gezina
overleden en in Zeewolde begraven.

s _am—..

.,

Gezina met haar jongere zusje Tjerkien.
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Zus Tjerkien

Tjerkien is geboren op 25 november
1925. Zij was mijn jongste zuster en
twee jaar ouder dan ik. We hebben
daarom ook veel samen gedaan, zoals
aardappels poten en rooien. Maar we
deden ook veel werkzaamheden in en
om het huis. Zaterdags moest het
straatje worden geschrobd en
moesten we harken en de bladeren
opruimen. We hielpen elkaar altijd.
Van de anderen kon je in die tijd geen

hulp verwachten.

Tjerkien bleef het langst in huis om
voor vader te zorgen, maar kwam
daardoor niet te weten hoe het er bij
anderen aan toeging. Daarom ging ze
bij een slager in de buurt werken om
ervaring buitenshuis op te doen. De
bakker tegenover ons vroeg of ze niet
bij een bakker in Annerveen wilde
werken. Dat heeft ze een poosje
gedaan. Omdat de vrouw van die
bakker ziek was moest ze daar de
winkel bedienen en de huishouding
doen. Dat hield ze niet vol en daarom
is ze weggegaan. Even later is ze bij de
burgermeester in Exloo intern gaan
werken, dat was een hele verbetering
voor haar.

Tjerkien kreeg verkering met Roelof
Boekholt en raakte van hem in
verwachting. Ze gingen trouwen en

Tjerkien kwam bij hem inwonen. Daar

is hun enige kind Efie geboren op 18
mei 1949.

In het dorp kwam een huis leeg waar
ze voor in aanmerking kwamen. Toen
ze daar naartoe verhuisde was dat een
hele verbetering voor ze.

Daar waar maar wat te verdienen was
in de omgeving grepen ze het aan, hij
in de kunstmest en zij bij particulieren.
Later kwam hij werken bij de
graanopslag op het terrein van de
melkfabriek in Borger. Hij kon daar als
chef de lakens uitdelen. Ze konden in
Borger een woning van de zaak
betrekken, die ze later gekocht
hebben.
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Hun dochter was inmiddels gehuwd en
had met haar man een café gekocht in
Ees, waar ook veel werk verricht moest
worden. Tjerkien en Roelof zijn daar
vaak mee bezig geweest. In en om het
café hebben ze vele uren
doorgebracht. Het café is op een
gegeven moment verkocht en daarna
zijn Efie en haar man in Gieten een
tentenverhuur begonnen.

Roelof kreeg moeilijkheden met zijn
gezondheid en moest geopereerd
worden. Ze hadden zich in laten
schrijven bij een bejaardenhuis in
Borger, dat dicht bij hun in de buurt in
aanbouw was. Al voordat dat klaar was
en Roelof uit het ziekenhuis zou

komen, kreeg mijn zus een hartaanval.

Voor het naar bed gaan is ze in de
keuken gevallen en heeft daar de hele
nacht gelegen. Haar dochter, die kwam
om alles in orde te maken omdat
Roelof uit het ziekenhuis zou komen,
vond haar de volgende morgen.

Tjerkien is op 28 augustus 1997
overleden en gecremeerd in het

crematorium in Assen.

Mijn zus heeft dus niet meer in het
bejaardenhuis gewoond maar haar
man Roelof wel; en met plezier. We
hebben nog bij hem in het
bejaardenhuis geslapen en samen een
kennis uit de omgeving opgezocht. Op
14 april 2006 is hij overleden en net als
Tjerkien in Assen gecremeerd.

Schoolfoto met het klasje van Tjerkien uit 1936. Tjerkien staat vierde van links (onder de
schoolmeester).
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Roelof (Roel)

Ik ben zelf als voorlaatste aan de
beurt. Op allerlei manieren heb ik al
het nodige over mijn eigen verleden
geschreven en foto’s rondgestuurd aan
familie en gezinsleden. Daarom nu wat

van Hilda en mij samen.

Mijn vrouw Hilda Jantje Smit is
geboren op 24 mei 1931 te
Drouwenermond.

We zijn in Haarlem getrouwd op 7
oktober 1953 vanuit het huis van haar
zuster. De trouwfoto’s zijn mislukt. De
foto’s die er wel zijn komen van de
familieleden. Met wat gehuurde tafels
en stoelen hebben we bij de zus van
Hilda (Rommy) een klein feestje
gehouden. We konden na afloop bij
haar slapen. De volgende morgen
hebben we alles opgeruimd. Toen we
vertrokken hebben we al onze spullen
meegenomen, ook mijn radio. Dat
vonden ze niet zo leuk omdat ze altijd
naar een hoorspel luisterden en wij op
dat moment nog geen stroom hadden
in huis. Dat kwam twee dagen later.

In de winter viel het niet mee om de
kou buiten te houden. We hadden een
kachel gekocht van een kennis van
Hilda haar werk, maar dat bleek

achteraf een miskoop.

We waren wel heel blij dat we op ons

zelf konden wonen in Assendelft.

We hebben samen vier kinderen
gekregen. Roel is geboren 29 maart
1954, Jan op 15 februari 1957, Gerrit
(Gert) op 1 februari 1958 en Mirjam op
15 november 1965.

Nadat de kinderen uit huis waren zijn
Hilda en ik regelmatig naar Leiden
gegaan naar de Groenoordhallen (de
hallen van de veemarkt) om spullen te
verkopen. Altijd verkochten we rond 1
uur in de middag de restanten aan de
buurman en gingen we naar huis. We

namen nooit iets weer mee terug.
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Ik heb ook jarenlang een metaal-
detector gehad waarmee ik vele
munten en gouden ringen heb
gevonden, maar dat is inmiddels
verleden tijd.

Nu vul ik mijn tijd met de in- en
verkoop van postzegels en een beetje

helpen in huis.

Hilda is overleden op 1 januari 2017 en
is begraven in Krommenie.

FOC YTy ryry
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Het gezin van Roel. Boven: kinderen Gert, Jan, Mirjam en Roel. Onder: Roel en Hilda.
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Broer Klaas

Ook broer Klaas had een bijnaam. Hij
werd Kovaks genoemd. Waarom en
wanneer hij die naam heeft gekregen
weet ik niet. Ook weet ik niet door wie
hij zo genoemd is. Hij was de jongste
en is geboren op 11 april 1930.

Ik vond hem zielig, maar daar had hij
niets aan. Mijn moeder heeft veel
werk aan hem gehad. Elke morgen was
hij van onder tot boven nat omdat hij
altijd in bed plaste. Hij moest
gewassen worden en kreeg droge

kleren aan.

De dokter gaf het advies dat hij op een
plank moest liggen en regelmatig aan
de ringen moest hangen, die op de
deel waren aangebracht. Maar dat
wilde Klaas niet. Daarom werd zijn
bochel erger en duidelijk zichtbaar.
Ook zijn voeten groeiden krom
waardoor speciale schoenen
noodzakelijk waren.

Met een partijtje voetbal stond hij
altijd samen met een ander in het
doel. Hij was altijd heel groots als hij
een bal tegenhield; dankzij hem was er
dan gewonnen, vond hij. Knikkeren en
kaarten deed hij ook heel graag.

Klaas kwam ook in Groesbeek terecht

en moest zich daar zien te vermaken.
Hij deed bij een loodgietersbedrijf
lichte administratieve werkzaamheden
en verdiende daar wat geld mee.

Langzamerhand kwamen zijn longen
steeds meer in de knel en werd
ademhalen en praten steeds
moeilijker. Op 16 december 1965 is
Klaas overleden in Groesbeek en daar
begraven.
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Klaas op een mooie zomerse
dag liggend in het gras.

Klaas heeft destijds op een
cassettebandje ingesproken
wie na zijn overlijden wat
moest krijgen van zijn
persoonlijke spullen. De rest
bleef achter voor het tehuis
waar het nog een goed doel
heeft gediend. Van dat bandje
heb ik later nog geprobeerd
een kopie te maken, maar dat
is niet gelukt. Wie het nu in
bezit heeft weet ik niet en ook
mijn broers en zussen hebben
me dat destijds niet kunnen
vertellen.

Klaas bij buurjongen met paard onder het toeziend oog van vader Middeljans.
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Jeugdherinneringen
Kattenkwaad

Voor de oorlog waren er soldaten
gelegerd in de grote zaal van het café.
Naast het café, voor het oude huis van
mijn grootvader, stond een kazemat
van zoden. Vlak voor het café — nog
geen meter van de serre —was een
schietgat. Van daaruit moest de brug
over het kanaal verdedigd worden. Op
een dag waren mijn vriend en ik op de
kazemat geklommen en besloten een
wedstrijd hoog-plassen te doen, tegen
de ramen van het café. Mijn vriend
had zijn nieuwe muts op met een toef
erop, die was door zijn zuster gebreid.

Ik was op mijn fietsje dat speciaal voor

mij door de fietsenmaker was gemaakt
van een oude fiets.

We zouden ons net drukken toen de
caféhouder om de hoek kwam stuiven.
Die was kennelijk gebukt naar ons toe
geslopen, anders hadden we hem wel
eerder gezien. Hij greep de muts van
mijn vriend en riep: “Als je hem terug
wil hebben dan kom hem maar halen,
samen met je vader.” Mijn vriend riep
terug: “Strijk je kont er maar mee af”
en ging er snel vandoor. Over mijn
fietsje zei de caféhouder niets, maar
hij nam hem wel mee naar binnen. Die
moest ik natuurlijk weer terug zien te
krijgen. Achter het café waren twee
schutstallen die allebei waren

afgesloten met een haakje. Het was

Café G. Middeljans (later Café-restaurant H. Kroeze).
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algemeen bekend dat de achterdeur,
die naar de schutstallen leidde, altijd
open stond. Ik en mijn vriend deden
onze klompen uit en slopen op onze
sokken naar binnen. Zachtjes
probeerden we de haakjes met een
stokje los te krijgen, maar dat lukte
niet. Ik ben toen naar huis gegaan om
een tralie uit het konijnenhok te
slopen, dat in de schuur onder de
werkbank stond. Daarna snel terug en
weer op kousenvoeten door de
achterdeur naar binnen voor een
tweede poging. Deze keer lukte het. En
ja hoor, daar stond mijn fietsje. Heel
voorzichtig hebben we die uit de
schutstal meegenomen.

Al gauw bleek dat de caféhouder de
ventielen uit de banden had gehaald.
Dus wij weer dezelfde route terug naar
het café en nu op zoek naar de fiets
van de caféhouder. We spraken af
allebei een ventiel te pakken. Met een
vinger op het ventiel het schroefje
losdraaien, daarna tot drie tellen en
dan allebei tegelijk lostrekken. Zo
gezegd, zo gedaan. Het ging echter
niet geruisloos en plots vloog de
cafédeur open. Het leek erop dat de
caféhouder erachter had gestaan en
had gewacht tot hij ons te pakken kon
nemen. Maar wij konden harder lopen
en gingen er voor de tweede keer
vandoor. Nadat ik de ventielen weer in

de banden van mijn fietsje had gedaan
en deze weer had opgepompt, fietste
ik weer onbekommerd langs het café.

De muts is nooit teruggekomen, maar
de zuster van mijn vriend heeft wel

weer een nieuwe voor hem gebreid.

We zochten een mogelijkheid om de
caféhouder terug te pakken. Mijn
vriend stelde voor om een brandende
krant door een zijraam van het café te
gooien. Daar stond altijd een raam
open om te ventileren en achter dat
raam stonden het houten toneel en de
toneelstoelen opgeslagen. Maar dat
ging mij te ver. Aan de voorkant van
het café groeide een klimop, die de
hele voorgevel bedekte. De
caféhouder was hier heel trots op. We
besloten de stam bij de grond door te
zagen en na een week was de klimop
dood en verdord. De caféhouder wist
wel wie daar verantwoordelijk voor
was, maar heeft niet meer van zich

laten horen.

Op zondagmiddag gingen we
regelmatig met een groepje jongens
uit het dorp biljarten bij mijn oom
Oosting. Dat vond de caféhouder niet
leuk omdat bij hem ook een biljart
stond en zijn café vlakbij was, naar het
huis van mijn oom was het een eind
lopen. Wat er precies is voorgevallen
weet ik niet maar hij sloeg om als een
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blad aan de boom. Na een half jaartje
werden we uitgenodigd om bij hem te
komen biljarten én om zijn nieuwe
aanwinst te zien. Op de deel stond
onder een laken een kleine Fiat. De
slager had een motorfiets gekocht
vertelde hij, maar dit was veel beter;
“Hiermee kan je met regen en wind,
droog overkomen.” Dat waren wij
roerend met hem eens. De vrede was
gesloten en we hebben nooit meer
problemen met hem gehad.

Roel met vriend Harm Sijpkes (1946).

Vrachtdienst

Als vrachtrijders hadden we een vaste
bodedienst van Buinerveen naar
station Stadskanaal en dan door naar
Buinen en Borger.’s Morgens om 8
uur ging ik met mijn vriend op pad,
maar dan had ik al de melk van de
melkfabriek uit Buinen gehaald en bij
de slijters in Nieuw-Buinen afgeleverd.
Mijn vriend kon moeilijk uit bed
komen en de baas vond het goed dat
ik dit alleen deed.

Elke dag was anders. Als iemand wat
te vervoeren had werd dat vaak op
een briefje geschreven en aan een
boom geplakt. Dat deden vooral de
landbouwers. Soms lag de vracht al
langs de weg maar was het niet
duidelijk waar die heen moest. Dan
moest je alsnog bij de boerderij
aankloppen om het afleveradres te
achterhalen. Vaak gingen we bij de
glasfabriek dozen met medicijnflesjes
halen om naar het station in
Stadskanaal te brengen. We moesten
drie keer rijden om een treinwagon vol
te krijgen. We kwamen bij alle
middenstanders in de omgeving om
vracht te brengen of te halen. De
melkbussen moesten we ook mee
terug nemen. In de wagen was daar
vaak geen ruimte voor dus werden die

boven op het dak vervoerd.

Ook kregen we de zakjes met geld mee
voor de fabriek. Die werden voorin de
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auto in de bergruimte gelegd en
afgeleverd bij de melkfabriek, gelijk
met de melkbussen. Op een dag was
er een zakje tekort. Hoe kon dat? We
gingen na wie dit gedaan kon hebben
en er bleef één mogelijkheid over, een
slijter die zelf zijn zakje in de
bergruimte had gelegd. Maar bewijs
was er niet. De volgende keer dat we
bij de slijter waren hielden we hem
goed in de gaten. En ja hoor, hij deed
zijn eigen zakje in de bergruimte en
haalde er een andere uit. We grepen
hem bij zijn keel en viste het zakje met
geld uit zijn broekzak. Hij begon te
huilen als een kind en beloofde alles
terug te betalen. Hij vroeg of we het

niet bekend wilden maken en geen
aangifte wilde doen. Dat hebben we
beloofd en hij heeft alles netjes
terugbetaald.

Toen de oorlog uitbrak en de Duitsers
alle transportmiddelen in beslag
namen, werd de vrachtwagen onder
het hooi verstopt bij een bevriende
landbouwer. Vanaf dat moment ging al
het vervoer met paard en wagen.
Omdat mijn baas zelf geen land had,
kwam het paard bij ons in de wei te
staan en in de winter bij ons op stal.
Na de oorlog werd de vrachtauto weer
voor de dag gehaald en konden we
onze vrachten weer gemotoriseerd
ophalen en afleveren.

Roel in functie van vrachtrijder met collega’s.
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Naar Nederlands-Indié

Ik werd opgeroepen voor de dienst-
keuring in de kazerne in Assen. Nadat
ik was goedgekeurd, ging ik door naar
Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren
en werd ingedeeld bij de 34-AAT, de
aan- en afvoertroepen. Ik werd
ingedeeld bij het A-peloton. We
hadden een leuke officier. We
moesten marslopen, autorijden en
tussendoor Indonesisch leren. Eens
per maand was er vrij vervoer met de
auto naar station Tynaarlo en van

Assen met de bus naar huis.

Nadat we klaargestoomd waren voor
Nederlands-Indié werden we op 4
december 1947 met 264 man bepakt
en bezakt naar Tynaarlo gebracht. De
trein vertrok om 7.43 uur en bijna vijf
uur later om 12.30 uur kwamen we
aan bij de rechter Maasoever in
Rotterdam, een uur later gingen we

aan boord van de M.S. Sloterdijk.

Toen iedereen aan boord was en het
schip vertrok, stond de kade vol met

mensen die ons uitzwaaiden.

Onderweg hebben we flinke storm
gehad, dus veel passagiers die zeeziek
werden en ‘de vissen gingen voeren’.
Daar was ik zelf ook bij en daarom heb
ik een paar dagen op mijn krib
doorgebracht. Bij Gibraltar gingen drie
zieken van boord, waarvan een van

onze mannen.

Op 14 december 1947 om vijf uur
kwamen we aan in Port Said, Egypte.
Daar kwam een goochelaar aan boord.
Wij vermaakte ons met het gooien van
muntstukken. Die gooiden we zo ver
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mogelijk van het schip, waar jongens
zwommen die ze opdoken en achter
hun kiezen stopten om meteen daarna

weer haar munten te kunnen duiken.

Ook waren er kleine bootjes met
handelaren die je van alles probeerden
te verkopen. Ze gooiden een touw
naar boven met een tas eraan. Daar
moest je het geld in doen. Zij trokken
de tas met het geld naar zich toe en
deden dan de gekochte spullen erin.
Daarna kon je de tas optrekken en je
aankopen eruit halen. Zodra de
handelaren merkte dat we weer
vertrokken, gingen de prijzen flink
omlaag. Maar als je dan nog wat kocht
en ze het geld uit de tas hadden
gepakt, sneden ze snel het touw door.
Naar je gekochte spullen kon je fluiten
en daarmee moest je dan maar

genoegen nemen.

Op 15 december passeerde we het
Suezkanaal en op 19 december de golf
van Aden.

Acht dagen later bij de aankomst in
Sabang op 27 december om 19.30 uur,
was de zon al onder. De volgende dag
mochten we om 8.30 uur passagieren
maar moesten er wel voor zorgen dat
we om 16.00 uur weer aan boord
waren. Ik heb daar nog met vrienden
gezwommen en een paar blikjes

sigaretten gekocht voor mijn broer.

Op 1 januari 1948 (nieuwjaarsdag)
kwamen we via Palembang in
Tandjong Priok aan. Daar hebben we

de hele dag gelegen.

De volgende dag was de ontscheping
en moesten we gelijk inschepen op de
M.S. Kota Inten.

Roel met zijn Broer Gerrit in Tandjong Priok,
Batavia.

Daar heb ik mijn broer Gerrit ontmoet,
die al in 1938 naar Nederlands-Indié
was vertrokken. Hij nam me mee naar
Batavia waar hij verbleef. Hij had daar
toestemming voor gevraagd (en
gekregen). Ik heb kennis gemaakt met
zijn collega’s en voor het eerst heel

hete rijst gegeten met bier erbij. Om
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16.00 uur was ik weer terug en aan |n Nederlands-l nd|e

boord van de M.S. Kota Inten.

) ) ) De dagelijkse kost bestond uit rijst,
Op 3 januari waren we in Semarang ]
. banaan en een stukje karbouwenvlees
waar de jongens van de 31-AAT met )
. (waterbuffel) dat soms zo taai was dat
bestemming Surabaya aan boord
je het beter onder de schoen kon doen

kwamen.

dan opeten. Je behoefte moest je
In Surabaya kwamen we aan op 5 doen boven de Kali (rivier) en je mocht
januari en daar kwamen 18 man van na gedane zaken geen papier
het verzorgingspeloton aan boord. gebruiken. Wel altijd een fles met
Daarna voeren we door naar Makassar water mee en een doek. Even
waar we op 7 januari aankwamen en verderop werd gewoon door de
de ontscheping plaatsvond. We bevolking gezwommen en tanden
werden ingekwartierd in Kamp gepoetst.

Boomstraat, in een Chinese Havenwijk o
Langs de omheining van het kamp

van Makassar.

stonden kinderen te wachten die ‘saya
tuan’ riepen (ik meneer!). Zo is
menig kind aan eten gekomen.

We moesten ook een busdienst
onderhouden vanuit startplaats
Fort Rotterdam. In het midden van
de auto waren een paar banken
aangebracht en zo hebben we heel
veel mensen vervoerd. We zijn ook
een keer met een stel naar Malino
geweest om daar eieren, bananen

e en dergelijke te brengen. Malino

Roel met zijn maten in kamp was een soort vakantieoord hoog in de
Boomstraat, Makassar.
bergen op 70 km van Makassar.
Omdat we een jaar in dienst waren
besloten we om iets leuks te gaan
doen. Gevraagd werd wie een

instrument kon bespelen of iets wilde
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voordragen, alles was welkom. De
kantine werd versierd en er werd extra
bier ingeslagen. In plaats van rijst
kregen we aardappelpuree, dat was
voor sommigen - die geen rijst lustten -
een feestmaal. Nadat het kleine
podium was opgebouwd, kon het feest
beginnen. Twee van mijn maatjes
hadden een lied gemaakt dat we
moesten meezingen.

)

Dat ging als volgt: #———

“Op de pasar in Makassar is het toch zo’n

raar gedoe, je vraagt om sambal en je

krijgt een ijs-susu.

Loop je een eindje door in de toko, vlak
ervoor, kriebelen ze elkaar in 't haar, zit er

nog een beestje hier of daar.”

Dat herhaalde we dan een aantal keer.
Het was een heel gezellige avond er is
veel gelachen en gedronken.

Achter ons kamp zaten de mannen van
het KNIL met hun vrouwen. Bij het
KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger) hadden ze een aap die vast zat
aan een lange ketting. Daardoor kon
die niet bij ons komen. Op een
gegeven moment begon de aap
vervelend te doen en greep de

vrouwen onder de rokken. Of wij hem

wilden hebben? Niemand stelde er
belang in; dan maar doodschieten. Dat
gebeurde en daarna hebben we het
dode dier in de rivier gesmeten en
werd het met de stroom
meegenomen. Van die aap hebben we

nooit meer iets gezien.

Tijdens een bokswedstrijd op het kamp
kwam ik lelijk te vallen en daardoor
belandde ik in het ziekenhuis. De
dienstdoende dokter Van Dam wilde
mij niet opereren omdat ik daar een
stijve knie aan zou overhouden. Hij

deed mijn knie in het gips.

Toen ik in het hospitaal lag en af en
toe moest lopen, ging ik de andere
zalen door. Op zaal 5, de zogenoemde
cowboyzaal, lagen vooral getrouwde
mannen die een geslachtsziekte
hadden opgelopen. In de kozijnen van
het hospitaal zat geen glas. Je kon zo
naar buiten lopen, de poort uit. De
poort ging om 20.00 uur dicht en dan
kwam de inspectie om te kijken of je in
bed lag.

Als je buiten de poort ging moest je je
groene legerbroek aan. Die had ik
altijd onder het matras liggen. Als ik
weg wilde kon ik die snel aantrekken
en dan een betjak (fietstaxi) roepen
om me naar de bioscoop te brengen.
De film begon om 18.00 uur en was
om 19.45 uur afgelopen. Buiten de




Herinneringen van Roel Middeljans

bioscoop stonden betjaks klaar om je
terug te brengen naar het hospitaal.
Als alles goed ging lag je voor de
inspectie weer in bed.

Dan moest wel eerst mijn broek uit en
de vouw natgemaakt worden. |k deed
snel een mond vol water over de vouw
en streek er daarna over met een
stukje zeep. De broek ging weer terug
onder het matras en was klaar voor
het volgende uitstapje.

Zo ging het elke week wel een keer. Op
een avond toen ik terugkwam uit de
bioscoop zat ik in een betjak die een

andere route nam. |k vertrouwde het
niet en de eerste de beste betjak die ik
tegenkwam hield ik aan en stapte over
zonder de ander te betalen. De
tweede betjak nam wel de goede weg
zodat ik toch nog op tijd in bed lag.

Doordat alles altijd open stond konden
de muggen gemakkelijk naar binnen.
Op die muggen kwamen salamanders
af. Tijdens de jacht op de muggen
vielen de salamanders af toe naar
beneden en kwamen dan regelmatig
op je bed terecht.

Roel in Makassar staande voor het hospitaal met de zusters.
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Om 20.00 uur ging het licht uit en was
het tijd om te slapen. De volgende
morgen kwamen immers al om 06.00
uur de verpleegsters om je te wassen
en kreeg je gelijk je medicijnen, als je
die nodig had.

Roel na terugkomst uit Nederlands-Indié,
in de enige kleren die hij nog had.

Na nog van alles mee- en
doorgemaakt te hebben ben ik
afgekeurd en kon ik weer terugkeren
naar Nederland.

Ik werd met een legerwagen uit
Rotterdam opgehaald en in
Buinerveen afgezet. Bij thuiskomst
bleek dat de boerderij was verkocht
en mijn kleren er niet meer waren. Ik
moest dus in mijn uniform naar de
foerier in Huis ter Heide. Mijn baret
moest ik inleveren maar mijn uniform
mocht ik houden als ik vijftig gulden
betaalde. Dat vond ik teveel. Nadat
de prijs werd verlaagd naar 35 gulden
heb ik maar betaald, ik had immers
geen keuze. Later kon je hetzelfde
uniform in de dumpzaak kopen voor
vijf gulden. Op terugweg naar huis
werd ik in Utrecht opgepakt door de
M.P. omdat ik niet groette. Zonder
pardon namen ze mee. |k heb daar
een uur moeten zitten tot de
volgende trein kwam die naar Assen
ging. Vanaf Assen moest ik verder
met de bus naar huis.

is het zover.

65 cent dokken voor een paar sokken

In het artikel ‘65 cent dokken voor een paar sokken’ in het veteranen-tijdschrift
Checkpoint, schrijft een Indié-veteraan dat hij er na 60 jaar nog altijd geen
woorden voor heeft. Dat heb ik ook niet, maar als je je niet ergert maar

verwondert wordt je geen 80 maar wel honderd. Nog maar 10 jaar te gaan en dan
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Loopbaan

Na mijn terugkomst in Nederland kreeg
ik onderdak bij de familie Sijpkes. Ik
werd chauffeur op een noodbus van
hun transportbedrijf. De wagen waarop
ik reed was voorzien van een houten
noodopbouw met zitplaatsen. Ik bracht
onder meer leden van de

toneelvereniging en voetballers rond.

De firma Osinga, een aannemer in
kabelwerken, zocht zo’n bus en had ook
een chauffeur nodig. Zodoende ben ik
bij de firma Osinga in dienst gekomen
en heb daar enkele jaren als chauffeur
gewerkt.

Roel aan het werk in de melkfabriek.

Op 8 april 1952 ben ik bij de Melk
Centrale Noord in Amsterdam gaan
werken en ben daar op 19 februari
1953 vertrokken.

Daarna ben ik naar Melkinrichting
Holland gegaan, ook in Amsterdam.
Daar heb ik maar kort gewerkt: van 3
maart 1953 tot 11 juli 1953.

Van 13 juli 1953 tot en met 3
september 1955 heb ik gewerkt bij de
C.M.C. in Assendelft, vanaf juni 1954
als chef.

Vandaar ben ik overgestapt naar
Melkfabriek Menken in Wassenaar,
waar ik ook als chef heb gewerkt. Dit
was van 5 september 1955 tot en met
5 mei 1956.
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Op verzoek van Hilda heb ik vervolgens
gesolliciteerd bij de Co6p. Melkfabriek
in Putten. Daar heb ik als chef gewerkt
van 7 mei 1956 tot en met 21
december 1957.

Vanwege huisvestingsproblemen zijn
we weer teruggegaan naar Assendelft
waar ik tot de sluiting van de fabriek
ben gebleven, dat was eind 1978.

Na de sluiting ben ik met enkele
collega’s overgeplaatst naar de
melkfabriek in Velsen-Noord, waar ik
nog een aantal jaren heb gewerkt als
chef.

In 1983 heb ik mijn loopbaan moeten
beéindigen als gevolg van een auto-
ongeluk.

Eind 1992 heb ik de pensioenleeftijd
bereikt en sindsdien ontvang ik AOW
en een pensioenuitkering. Zo is het tot
op heden.

Auto-ongeluk

Ik was ouderling van dienst geworden toen
mijn vrouw, mijn dochter en ik op een
zondagavond uit de kerk kwamen en in de
auto werden aangereden. Op een
kruispunt in Krommenie gaf ik geen
voorrang aan een auto die van rechts
kwam. De bestuurder had teveel
gedronken en reed veel te hard. Dat is
gelukkig door de politie geconstateerd en
daardoor ben ik niet vervolgd. De Ford
waarin wij reden was nog geen jaar oud en
had nauwelijks 5.000 km op de teller. Na
de aanrijding was die total loss. Wonder

boven wonder zijn we er alle drie goed van

afgekomen. Een engeltje
heeft ons behouden.
Van de uitkering van de
verzekering en de
opbrengst van het wrak
konden we weer een

nieuwe auto kopen.

Roel aan het werk in de melkfabriek.
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STICHTING VAKSCHOOL VOOR ZUIVELBEREIDERS
in Noord-Holland

BDIELOMA

(" hef [\/! elkinrichting

Onclergetekenden verklaren,

dai ROELOF MIDDELJANS

geboren te RUINERVEEN (Dr.) op .29 december 1927

l)[iﬂzens gehouJen examen met goed gevolg heeft Jeelgenomen aan een cursus, omvattende:

kennis omtrent melk en bacterién alsmede het doel en de uitvoering van de verschillende

l)ewer’zingen welke melk voor verwerlzing tot me”zproducten of bestemd wvoor « pti

kan ondergaan, zodat ’1ij bekwaam wordt geacht om als Chef—Me"zinric’lting werkzaam te zijn.

Hoorn, 29 april 1959.

De Directeur, De Voorzitter
van het bestuur
der Stichting,

—

7

At

oy Yo

Ik heb achtereenvolgens de volgende Voor de vakbond heb ik plaatselijk
vakdiploma’s behaald: en regionaal belastingformulieren
ingevuld en in de ledenraad en

>in 1959 Chef Melkinrichting; groepsledenraad van mijn werk

>in 1960 Botermaker; gezeten.

>in 1961 Theorie machinekamer; Ook ben ik nog penningmeester
van de personeelsvereniging
>in 1962 Fabriekscontroleur; geweest en betrokken bij de

. . ) Spaarraad en de Arbowet.
> in 1963 Bedrijfsvloeistoffen.

Daarnaast heb ik deel uitgemaakt
van de kerkenraad en voor de

Verder heb ik zitting gehad in de rommelmarkt van de kerk
ledenraad van de woningbouw, jarenlang de spullen opgehaald bij
huurcommissie en de Kamer van de leden. De opbrengst van de
Koophandel. rommelmarkt ging meestal naar

een goed doel.







Herinneringen

van Roel
Middeljans

Inhoud

Roel Middeljans is het twaalfde
kind uit een gezin waarin
tussen 1907 en 1930 dertien
kinderen zijn geboren. Hij is nu
90 jaar oud en het enige nog
levende gezinslid. Roel is 29
december 1927 geboren in
Buinerveen (Drenthe) en daar
opgegroeid op de boerderij van
zijn vader. In dit boek haalt hij
herinneringen op over het gezin
waarin hij opgroeide en vertelt
hij over zijn tijd in Nederlands-

Indié.





